St. Stephanusvuur, jaargang 59 nummer 4

Van de redactie. ..

Niks

De zomervakantie nadert met rasse schreden. Hoewel niet iedereen dan
vakantie heeft (behalve natuurlijke de schoolgaande jeugd), is het voor veel
mensen toch een tijd om veel buiten te zijn en erop uit te trekken. Ook in
het werk in onze parochie is er sprake van een periode met minder
activiteiten en vergaderingen. En wij ervaren de start van dat alles in
september dan ook als de start van een nieuw kerkelijk seizoen.

Dat komt straks. Voor u ligt nu eerst het zomernummer van ons
parochieblad. Met veel informatie en lezenswaardigheden. Wij hopen dat u
het interessant vindt en dat u er inspiratie in vindt.

Vakantietijd en inspiratie, bezinning, hebben iets met elkaar te maken. Als
wij tijd apart kunnen zetten om NIKS te doen en eens even NIKS toe te
laten dat de stilte in onszelf overstemt, dan opent dat de deur naar andere
ervaringen. Het wordt mooi verwoord in een citaat van priester-schrijver
Henri Nouwen:
“Een wachtend persoon is een geduldig persoon. Het woord
geduld betekent de bereidheid om te blijven waar we zijn en in
onze eigen situatie het leven voluit te leven in het geloof dat het
verborgene daarin zich dan aan ons zal openbaren.”
Dit is geen gemakkelijk citaat waarvan de betekenis meteen tot ons
doordringt. Het verwijst ernaar dat we als het ware eerst dit geduld in
onszelf moeten zoeken en vinden. Pas dan zullen we in staat zijn de
goddelijke stem van zegen echt van binnen te horen en te ervaren. Dat
NIKS zoeken, dat is niet gemakkelijk; dat vergt grote inspanning en telkens
opnieuw beginnen.

Vanuit de redactie wensen wij u toe dat u dat NIKS gaat vinden in de
komende weken zomervakantie. En wij zien uit naar alle activiteit en
hernieuwde inspiratie die dat na de zomervakantie in onze parochie zal
gaan opleveren!

Namens de redactie,
Hannie Hofland
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Van de pastores . ..

‘Met heel mijn hart roem ik de Heer’

Wanneer wij op vakantie gaan en andere landen en oorden bezoeken lopen
we vaak het plaatselijke kapelletje, de kerk of kathedraal binnen. Meestal
gaan we dan de Mariakapel even in om een kaarsje te branden, zoals
sommigen van ons ook in hun eigen kerk doen. Zelfs van mensen die niet
meer in de kerk komen hoor ik nog dat ze tijdens hun vakantie wel een
kaarsje bij Maria branden. Al onze gebeden, al onze zorgen en vragen, onze
hoop voor de toekomst leggen we daar bij de moeder van Jezus neer.

De afbeeldingen en beelden die je van Maria ziet in zo’n kapelletje zijn
nogal verschillend. Ze kan lieflijk zijn, ingetogen en verlegen, wat meer in
zichzelf gekeerd en volledig gericht op het kindje in haar armen. Maar
soms kom je ook een beeld tegen van een vrouw die de wereld inkijkt, die
kracht uitstraalt, verwachting en toekomst, die haar arm uitstrekt en haar
kind de wereld laat zien. Die afbeelding past voor mij goed bij wat ik mij
voorstel bij Maria en bij haar leven.

De realiteit van Maria’s leven zal geen voortdurende zevende hemel zijn
geweest. Zij en haar man Jozef hebben hun kind een naam gegeven, die
klinkt als een belofte: J’hoshua, Jezus — God redt. De oudste bronnen van
de traditie melden dat Jozef betrekkelijk jong is gestorven. Maria stond er
dus al vroeg alleen voor. Ze maakte zich zorgen toen Jezus het huis uit ging
om een geweldloze man van vrede te zijn. Hij ging en hij zaaide onrust,
werd hem verweten. Hij lasterde God, werd hem verweten. Hij stookte het
volk op, werd hem verweten. Maria zal haar zoon lang niet altijd begrepen
hebben en hem vaak met pijn in het hart zijn gevolgd.

Na zijn sterven komt ze met zijn leerlingen bij elkaar om het brood te delen
zoals hij deed. En daar waar de herinneringen levend worden gehouden en
de verhalen over Jezus loskomen, daar is voor Maria uit die eigenzinnige
onstuimige jongen van Nazareth de man naar Gods hart geboren. Toen
heeft Maria misschien beseft wat de engel Gabri€l had bedoeld voor de
geboorte van Jezus. Ze ziet hem in mensen weer levend worden.

Met het feest van Maria Ten Hemelopneming horen we hoe de evangelist
Lucas Maria een bijzondere lied in de mond legt, het Magnificat (Luc.1,46-
56), waarin elk woord, iedere zinsnede een citaat uit het oude testament is.
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De joodse vrouw Maria prijst niet alleen God omdat die welwillend
neerzag op de kleinheid van zijn dienstmaagd, en die grote dingen aan haar
heeft gedaan. Die jonge zwangere vrouw zingt een revolutionair lied, een
profetische aanklacht tegen al wie kleine mensen verdrukt. Het lied heeft
een politieke lading. Het klinkt levensgevaarlijk en subversief. De groten
der aarde, de hoogmoedigen en de zelfgenoegzamen wordt de ondergang
aangekondigd. De verworpenen en de kleinen wordt toegezegd, dat zij het
land zullen erven. Dit lied dat Maria zingt is niet vrijblijvend. Het raakt de
fundamenten van ons leven. Het is een geloofsbelijdenis, waarin de
waarden die in de wereld gangbaar zijn, als on-waarden worden
ontmaskerd. En omgekeerd somt het lied een aantal waarden op, waarvoor
een gelovige bereid dient te zijn door het vuur te gaan.

Als je dat lied hoort doemt dat krachtige beeld van Maria uit die kapelletjes
op. ‘Hij haalt de machtigen neer van hun troon, tilt de vernederden op!’
Onwillekeurig verschijnen er dan weer beelden op ons netvlies van
machthebbers en kleine mensen, toch altijd weer, de eeuwen door. Maria
heeft een krachtig ‘nee’ laten horen tegen man en macht, en na haar vele
vrouwen die zich identificeren met hun volk in onderdrukking. Het is het
protest en tegelijkertijd de hoop en het vertrouwen van vrouwen overal ter
wereld, de eeuwen door. Op alle schroeiplekken van de wereld keren ze als
eersten terug naar de verzameling puinhopen waar ooit hun huis heeft
gestaan. In Mali, in Syrié, in Irak, in Afganistan, in Oekraine, en noem
maar op. Puinhopen van vandaag, van gisteren, van morgen.... Ze gaan
met de ontzetting en het eindeloze verdriet in hun ogen, en ze beginnen
opnieuw, want er zijn kinderen die verzorgd moeten worden. En het leven
gaat door.... Zij zijn de eersten die de oude teksten weer zingen en bidden.

Maria sluit zich met haar lied aan bij een lange traditie van al die
aartsmoeders en aartsvaders, profeten en profetessen. Zij hebben God
erkend en herkend in wat er gebeurt. Zij durven de toekomst aan die God
hen belooft, door alle verdrukking, vernietiging en wanhoop heen.

Ik denk dat wij in al onze kapelletjes, op al die plekken waar wij kaarsjes
branden, dat hebben ontdekt. De kracht die van Maria uitgaat. Niet alleen
het moederlijke, maar haar krachtige overeind blijven en haar vertrouwen
op God, haar liefde voor haar zoon. Maria durfde zo haar toekomst aan.
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Mogen wij juist in deze vakantietijd rust, kracht en hoop vinden voor onze
toeckomst, in de lichtjes die wij ontsteken, in de mensen die wij ontmoeten,
in God die met ons meegaat.

Mede namens pastor Jozef Okonek wens ik iedereen van harte een mooie
vakantietijd.

pastor Dorenda Gies

Kroniek. ..

Gedoopt en gevormd...

Op 15 juni is door de doop in onze parochie opgenomen Jasper Franciscus
uit Nijeveen.

In een feestelijke viering is hij gevormd en heeft voor het eerst aan de
eucharistie deelgenomen.

Wij wensen Jasper toe dat hij mag groeien in geloof en zich thuis mag
voelen in onze gemeenschap.

Doopviering in onze parochies

Als u uw kind in een van onze parochies wilt laten dopen, kunt u zich
aanmelden bij het Interparochieel secretariaat (info@rkparochies.nl), of
telefonisch (0522-252782) op dinsdag en vrijdag van 9.30 tot 11.30 uur.
De doopvoorbereiding is gezamenlijk, waarna er in de afzonderlijke
parochies wordt gedoopt.

KLEINE KLEINE
NODENHULP NODENHULP
MEPPEL MEPPEL

TEL. 06 - 53 70 68 75 TEL. 06 - 53 70 68 75
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Van het bestuur...

Collecteopbrengsten:

Datum 1° 2°

11/5 54,51 36,53
18/5 76,27 66,71
25/5 95,03 95,87

De 1° collecte is altijd voor de eigen parochie en de 2° collecte t.b.v. de
aanschaf nieuwe gezangbundels, tenzij er een speciale collecte voor een
goed doel is.

Speciale collecte komende periode:
24 augustus MIVA, Missie Verkeersmiddelen Actie.
Aanschaf nieuwe Gezangenbundels GvL.

Al jaren maken we in onze kerk gebruik van de uitgave van Gooi en Sticht
“Gezangen voor Liturgie” de zogenaamde rode bundel. In 1996 is er een
nieuwe bruine bundel uitgekomen “Gezangen voor Liturgie”. Hierin zijn
een aantal verbeteringen aangebracht en er zijn meer liederen opgenomen.
Zowel Beilen als Hoogeveen gebruiken al enige jaren de nieuwe bundels,
maar gezien de kosten (€ 20,- per stuk) zijn wij tot nu toe niet overgegaan
tot aanschaf. Rekening houdend met topdagen zouden we 200 bundels
moeten aanschaffen, dat betekend een uitgave van € 4.000,--. Hetgeen,
gezien onze financiéle positie, niet verantwoord zou zijn.

Om toch de bundels te kunnen aanschaffen willen we de 2° collecte
voorlopig hiervoor bestemmen.
Mogen we op uw financiéle steun rekenen!

Namens het bestuur,

André Klaassen
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PAROCHIEDAG 2014

Schrijf het vast in uw agenda of zet het op de
kalender:

ZONDAG 7 SEPTEMBER A.S.
organiseren we weer onze jaarlijkse parochiedag.

Binnenkort komt het bestuur bij elkaar om verdere
voorbereidingen te treffen.

Meer informatie zult u al tijdens de vakantie kunnen
vinden in de hal van onze kerk, via de website en het
volgende parochieblad.

MIS HET NIET!

Van de werkgroepen. ..

Voor het eerst bij Jezus aan tafel

Op zondag 1 juni deden zes kinderen hun eerste H. Communie in onze
kerk. In de viering werd gepraat over wat je nodig hebt als je op schoolreis
gaat. De kinderen hadden daarom hun rugzakjes meegenomen. Die konden
ze allemaal aan de kapstok hangen toen ze merkten dat ze zonder al die
spullen ook nog heel veel met elkaar konden doen en voor elkaar konden
betekenen.

Marc, Wicher, Mirthe, Bryce, Daniél en Thijs zullen ook na deze viering
nog enkele keren bij elkaar komen.
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Stemmen gezocht voor het gemengd koor

Het gemengd koor bestaat uit 20 leden en ondersteunt de vieringen van de
Stephanuskerk gemiddeld eenmaal per vier weken en tijdens kerkelijke
hoogtijdagen. Het gemengd koor heeft een breed repertoire van liederen
van o.a. Huub Oosterhuis, het liedboek Gezangen voor Liturgie en Taizé-
liederen. We repeteren op dinsdagavond van 19:45 tot 22:00 uur in de kerk.
Een enkele keer (bijvoorbeeld voor hoogtijdagen) wordt er extra
gerepeteerd. Wil je meer informatie over het gemengd koor of wil je
vrijblijvend een repetitie bijwonen, neem dan contact op met de dirigent:
Jos Bouman tel. 0522-851100 of mail jos.bouman@gmail.com. We zijn
met name op zoek naar bassen en tenoren. Sopranen en alten zijn uiteraard
ook welkom.
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Berichten van de werkgroep Liturgie

Vakantieperiode

Van 13 juli tot en met 17 augustus is de vakantieperiode in onze kerk. De
koren treden even terug om te genieten van een welverdiende rustperiode.
Alle werkzaamheden van de vrijwilligers komen op een lager pitje te staan.
Dit geldt overigens niet voor de organisten. Zij blijven bereid iedere
viering muzikaal te begeleiden.

Dit is een uitgelezen moment om de koren, de organisten, de
bloemendienst, de misdienaars, de kosters, de collectanten, de lectoren en
alle andere vrijwilligers te bedanken voor hun bijdrage aan de vieringen
van het afgelopen jaar.

De eerste voorbereidingen voor het volgende jaar zijn al weer getroffen. Te
denken valt aan de parochiedag op 7 september, de ziekenzondag op 14
september en de viering met het Meppeler Mannenkoor, dat dit jaar 90
bestaat, op 28 september.

Voor volgend seizoen zoeken we versterking van het gemengd koor met
vrouwelijke altstemmen en mannenstemmen. Ook het jongerenkoor en
kinderkoor zoeken nieuwe leden. Schroom niet om je te melden, want
zingen is twee keer bidden.

Maria Hemelvaart

Jaarlijks op 15 augustus viert de Kerk het hoogfeest van Maria
Tenhemelopneming en gedenkt hiermee het feit dat Maria na haar dood
met ziel en lichaam door God in de hemel werd opgenomen. Het feest is
ontstaan in het Oosten en in de 7e eeuw door Rome overgenomen. Maria
Tenhemelopneming geldt voor de Katholieke Kerk als het belangrijkste
Mariafeest

Namens de werkgroep Liturgie,
Taco Hofland
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Uitje van de Stephanootjes

Op zondag 22 juni gingen de kinderen van ons kinderkoor naar de
speeltuin in Havelte. In plaats van samen zingen was het tijd voor samen
spelletjes doen en lekker ravotten of samen op de speeltoestellen.

Eén van de moeders had een spel bedacht.
Van al dat spelen krijg je natuurlijk ook honger en daarom werd er tot slot
samen een patatje gegeten.

Stephanootjes bedankt voor jullie zang!!
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Uit het samenwerkingsverband . ..

Caritas in de parochies Hoogeveen, Beilen en Meppel

Door: de gezamenlijke redacties van de 3 parochiebladen in het samenwerkingsverband
Deel 1

Als je het woord caritas gaat analyseren, blijkt daar een breed spectrum
aan betekenissen omheen te hangen. Het betekent hoogachting en liefde
die daaruit voortvloeit. Het betekent ook onbaatzuchtige welwillendheid en
het betekent wat wij in het Nederlands naastenliefde noemen.

In veel kerken zijn van oudsher Caritas Instellingen aanwezig met als doel
het beoefenen van deze naastenliefde. Het gaat dan om handelen vanuit
geloof, als een christelijke opdracht. De Caritasinstelling werkt vanuit een
christelijke inspiratie. Naar het voorbeeld van Jezus streeft zij naar een
samenleving, die oog en hart heeft voor de kwetsbare mens. Om haar doel
te realiseren ontplooit de Caritasinstelling activiteiten die de solidariteit
tussen mensen ver weg en dichtbij versterken. Zij is verder attent op
ontwikkelingen in de samenleving, waardoor groepen mensen buiten de
boot dreigen te vallen.

De Caritasinstelling is eind 19de eeuw ontstaan als parochiaal armbestuur
met als enige doelstelling financiéle hulp te verlenen aan eigen
parochianen. In 1965 werd de doelstelling van het armbestuur uitgebreid
met steun aan katholieke welzijnsorganisaties, bewustmaking van en steun
aan de Derde Wereld. De naam van het armbestuur veranderde toen in
parochiéle Caritasinstelling.

In de 80-er jaren nam de aandacht voor maatschappelijke ontwikkelingen
toe in de kerk. In 1987 deed het begrip ‘diaconie’ zijn intrede. Diaconie
werd gedefinieerd als ‘allerlei manieren waarop groepen van christenen
(waaronder parochies) zich solidariseren met mensen in nood of werken
aan het oplossen van maatschappelijke problemen’. Door deze
ontwikkeling ontstonden in sommige parochies werkgroepen diaconie en
kerk en samenleving. Dit mondde in 1991 uit in een herziene versie van het
reglement voor Caritasinstellingen. Aan haar doelstelling werd de
samenwerking met de parochi€le beleidsorganen en diaconale werkgroepen
toegevoegd.
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Hieruit blijkt ook al dat de Caritasinstelling een bestuur is (rechtspersoon)
binnen de parochie met als doel: de solidariteit met mensen in nood handen
en voeten te geven, en deze solidariteit te stimuleren in de
geloofsgemeenschap.

Er zijn parochiéle en interparochiéle caritasinstellingen in ons land. In
Hoogeveen is een zgn. PCI (Parochiéle Caritas Instelling) actief. Zowel in
de parochie Beilen als Meppel is onlangs gestart met onderzoeken welke
activiteiten en projecten m.b.t. een Parochiéle Caritas Instelling opgepakt
zouden kunnen worden in hun resp. parochies. Het is praktisch gezien het
beste om meteen aansluiting te zoeken bij de kennis en kunde op dit terrein
bij de parochie Hoogeveen vanwege alle ervaring die zij al hebben. Ook
voor de toekomst is het goed om hierin als gezamenlijke parochies op te
trekken in ons samenwerkingsverband van Meppel, Hoogeveen en Beilen.
Tegenwoordig werken Caritasinstellingen samen met maatschappelijke
organisaties die ook op dit terrein werkzaam zijn. In Hoogeveen is ook
daarmee al ruim ervaring opgedaan.

In de praktijk is de caritasinstelling op allerlei manieren actief, zoals:

- het ondersteunen en helpen van mensen in financiéle en sociaal-
maatschappelijke nood. Hierbij is verwijzing naar de juiste instanties
belangrijk. In alle drie de parochies is een sociale kaart hierbij een
goed hulpmiddel;

- medewerking aan regionale of stedelijke activiteiten rond bijvoorbeeld
armoede, voedselbank, schuldhulpverlening, enz.

- het beheer van het opgebouwde vermogen van de Parochiéle Caritas
Instelling en het verwerven van de benodigde middelen, zoals
collecten in parochies.

In het volgende nummer van de drie parochiebladen verschijnt Deel
2 van berichtgeving over dit onderwerp. Daarin zullen we meer
gedetailleerd ingaan op de reeds bestaande Caritasactiviteiten in ons
samenwerkingsverband en op de toekomstplannen hiermee.

Ubi caritas et amor, Deus ibi est:
Waar vriendschap heerst en liefde, daar is God!
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Bisdom Groningen-Leeuwarden ...
Zo spreekt de kerk

In het verleden hebben christenen in naam van God vreselijke dingen
gedaan. Met een beroep op de wil van God zijn in de Middeleeuwen
kruistochten gehouden. Nog tijdens de Eerste Wereldoorlog hebben Duitse
en Franse priesters wapens gezegend. Inmiddels hebben wij als christenen
geleerd om God niet voor ons karretje te spannen. Geweld in Gods naam
zal door geen enkele serieuze kerkleider meer worden goedgekeurd. Maar
een en ander betekent niet dat christenen moeten zwijgen over
maatschappelijke zaken. Onze Kerk heeft immers wel degelijk opvattingen
over de “goede samenleving”. Wij beseffen, misschien meer dan vroeger,
dat er wel altijd menselijke interpretatie een rol speelt als wij spreken over
een wereld naar Gods hart.

In ons land, met een vrije pers en een parlement, moet de Kerk bescheiden
maar ook vrijmoedig zijn als het gaat om maatschappelijke problemen.
Veel van die problemen zijn uitermate complex. Wij kunnen als Kerk dan
ook beter scherpe vragen stellen dan hele stellige antwoorden geven. De
kerken hebben in het moreel beraad over een rechtvaardige samenleving
een eigen bijdrage te leveren. Vanuit de Heilige Schrift en onze kerkelijke
traditie hebben wij noties waarmee wij onze bestuurders en politici van
dienst kunnen zijn. Een centrale gedachte binnen het katholiek sociaal
denken vormt het “bonum commune”, het algemeen welzijn. Op
microniveau krijgt dat gestalte door naastenliefde; op macroniveau door
sociale gerechtigheid. Onze Kerk zal altijd opkomen voor een waardig
leven voor iedere mens.

In onze dagen zijn veel katholieken ontzettend blij met het optreden van
paus Franciscus. Vanuit zijn ervaringen in Argentinié€ is hij heel gevoelig
voor het thema armoede. Als dienaar van Christus komt de paus ook
voortdurend op voor de vrede. Recent heeft de paus samen met de
presidenten Peres en Abbas in Rome gebeden om vrede in het Heilig Land.
Joden, christenen en moslims mogen, als kinderen van Abraham, elkaar
niet naar het leven staan maar moeten zoeken naar onderlinge vrede.

Mgr. Dr. Gerard de Korte
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Lieverlede — een persoonlijke leerweg

De Franciscaanse Beweging biedt onder de naam ‘Lieverlede’ een
bezinningsperiode van vijf weekenden, verspreid over een half jaar, voor
mensen die pas op de plaats willen maken om hun levensweg tot nu toe te
overzien. Deze bezinning verbinden we met onze zoektocht naar God. Elk
weekend is een verdieping van het voorgaande. De weekenden zijn niet los
van elkaar te volgen.

De eerstvolgende cyclus van vijf weekenden start eind september 2014 en
eindigt in maart 2015. Dit jaar worden de weekenden gehouden in het
Minderbroedersklooster van de franciscanen in Megen. Kosten: € 130,- per
weekend (korting voor minder draagkrachtigen is mogelijk). Per groep
kunnen maximaal 10 mensen deelnemen. De begeleiding is in handen van
Heileen Holman en Rafagl Maria Theuvenet.

Meer informatie kan worden opgevraagd bij de codrdinator van Lieverlede,

Heileen Holman (heileenholman@dewonnealmelo.nl of kijk op de website:
www.franciscaansebeweging.nl

Nominatie Kindje wiegen bij de HOOP Award

Jong Katholiek, de jongerenafdeling van de Nederlandse
Bisschoppenconferentie, heeft een prijs voor katholiek jongerenwerk
ingesteld: de HOOP Award. De HOOP Award wordt toegekend aan een
initiatief, een activiteit of een persoon die “in de ogen van een vakjury een
unieke en vooral hoopgevende impuls heeft gegeven aan het katholieke
jongerenwerk in Nederland”, aldus Jong Katholiek.

Er zijn 23 genomineerden waaronder Kindje Wiegen uit onze eigen
parochie. Kindje Wiegen is een geweldig initiatief die de jongeren in onze
parochie op zich genomen hebben. Een vakjury heeft er vier geselecteerd.
Deze zijn als gasten van Jong Katholiek op het KJD Festival uitgenodigd
die gehouden is in het weekend van 28 juni in Nieuwkuijk. Een van deze
vier groepen of personen ontvangt de HOOP Award. Kindje Wiegen hoort
helaas niet bij deze vier genomineerden, maar daarom beslist wel een
vermelding waard. Onze jongeren zullen weer aan de slag gaan na de
zomer met de voorbereidingen van Kindje Wiegen.

Voor meer informatie en nieuws kunt u kijken op: www.hoopaward.nl
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Belangrijk
Bereikbaarheid Pastor Gies

Werktelefoon thuis: 0561-618290 (graag inspreken)

Dinsdag t/m vrijdag kunt u overdag ook bellen in Meppel, waar zij
regelmatig (tussen de middag) bereikbaar is. tel.: 0522-252782.

Voor niet dringende zaken kunt ook mailen: pastorgies@rkkerkmeppel.nl

Vrije dag pastor Gies
Pastor Gies heeft op maandag haar vrije dag.

Vriendelijk verzoek om de pastor niet op haar vrije dag te storen.
Voor dringende zaken wordt u via het antwoordapparaat doorverwezen.

Beheerder kerkgebouw Herman Knape 0522 259726
Klein onderhoud/Koster coordinator  Piet Krijnen 0522 254159
Algemeen onderhoud gebouw Piet Alkemade 0522 262517
Buitenonderhoud Anton Stortelder 0522 252304
Interieur verzorging Marian Jansen 0522 258575
Beheerder begraafplaats Jan Faber 0522 241791

Het volgende St.Stephanusvuur

Voor het nummer “Nieuw seizoen” van het Stephanusvuur jaargang 59-5
moeten de bijdragen voor 18 augustus bij de redactie zijn.
De geldigheid van dit blad loopt van 24 augustus tot 27 oktober 2014.
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Vieringen binnen het samenwerkingsverband:

Hoogeveen

donderdag 19.00 uur

zondag 09.30 uur

Beilen
zondag 11.00 uur

Het Erfdeel
zondag 10.00
uur

Donderdag J. Okonek

03-07-2014 Eucharistieviering

Zondag DOLP DOLP K. Stroop
06-07-2014

Donderdag J. Okonek

10-07-2014 Eucharistieviering

Zondag J. Okonek J. Okonek F. Groen
13-07-2014 Eucharistieviering Eucharistieviering

Donderdag J. Okonek

17-07-2014 Eucharistieviering

Zondag DOLP DOLP W. Sarolea
20-07-2014

Donderdag J. Okonek

24-07-2014 Eucharistieviering

Zondag J. Okonek J. Okonek F. Groen
27-07-2014 Eucharistieviering Eucharistieviering

Donderdag J. Okonek

31-07-2014 Eucharistieviering

Zondag D. Gies D. Gies K. Stroop
03-08-2014 woord-+communie woord+communie

Donderdag J. Okonek

07-08-2014 Eucharistieviering

Zondag DOLP DOLP F. Groen
10-08-2014

Donderdag geen

14-08-2014 eucharistieviering

Zondag D. Gies D. Gies F. Groen
17-08-2014 woord+communie woord+communie

Donderdag geen

21-08-2014 eucharistieviering

Zondag J. Okonek J. Okonek A. v. Noort
24-08-2014 Eucharistieviering Eucharistieviering

Donderdag J. Okonek

28-08-2014 Eucharistieviering

Zondag DOLP DOLP H. Vrielink
31-08-2014

Donderdag J. Okonek

04-09-2014 Eucharistieviering

Zondag J. Okonek J. Okonek P. Dekker
07-09-2014 Eucharistieviering Eucharistieviering
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